MEI 2025

JONGEREN NIFUWSBRIEF

HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK

Hierbij de nieuwste uitgave van de
Jongeren Nieuwsbrief, geschreven
voor en door jongeren. Wat houdt ons
bezig? Hoe komen wij nader tot God en
tot elkaar?

Aanstaande jongerenactiviteiten:
Judadag: 14 juni
Jongerenweekend Wageningen: 27 t/m 29 juni

Nieuws en data kun je nalezen op onze website:
www.hazknederland.org

Samen zingen!

Wat is er nou fijner, dan om samen de Heer met liederen te loven, eren en te prijzen? Ook
onze jongeren hebben elk hun eigen ‘lievelingslied'. In deze uitgave van de Nieuwsbrief
vind je van een aantal van hen, (onder het kopje ‘samen zingen’) hun lied.

Robin uit Wageningen; Gez.223 vers 3

‘Waar ik Hem mag leven

é*ﬂ I Pyt by | ! is mijn vaderland.
! beooo e Pt | = | Elke gave, mij gegeven
' valt als erfdeel in mijn hand.
Broeders, lang verloren,

' vind ik in Zijn jongeren herboren.’
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Jongerendag 9 maart 2025, Haarlem
deel 1

Op deze jongerendag reisden de jongeren af naar Haarlem, Het thema van de
dag was: ‘Als een bruid getooid.’ De tekst uit Genesis 24 is gelezen en
uitgebreid besproken.

Wat zijn de geestelijk beelden van Abraham, lIzak, Eli€ézer, Rebecca, het
gouden voorhoofdsiersel, de sieraden en het huwelijk van I1zak en Rebecca?
Kunnen de jongeren zich losmaken van de aardse dingen?

Is er in hun hart een waarlijk verlangen om de gaven van de Heilige Geest te
ontvangen en durven ze zich daarvoor open te stellen? Belangrijke en
moeilijke vragen voor onze jeugd die opgroeit in onze huidige wereld, waarin
zoveel afleiding voor hen is.

Maartje:

‘Na de Eredienst in de ochtend kwamen we bij het ‘Gebouw

van Geloven in de stad’ aan. Dit was een plek waar jongeren met
verschillende geloven uit Haarlem kunnen samenkomen. We konden hier
eerst even gezellig ontspannen en bijkletsen. Fijn om iedereen weer te zien!
Er stond een tafeltennistafel, een voetbaltafel en een pooltafel (biljart) waar
we gebruik van konden maken. Hier werd natuurlijk fanatiek gestreden om
de eer! Ook de leiding deed gezellig mee. We hebben heerlijk gegeten, er was
zelfs voor frikandellen en kroketten op brood gezorgd. Dat ging er wel in!

Na het eten hebben we een ommetje gemaakt in de mooie omgeving.
Gelukkig was het niet te koud en konden we ook een beetje genieten van het
zonnetje.

Voor de discussie werden we in 2 groepen verdeeld, waarin we hebben
gelezen en gesproken over de bruid en de gaven van de Heilige Geest. Best
een moeilijk onderwerp, maar fijn dat we er met jongeren van je eigen
leeftijd over kunnen praten.

Na de Eredienst hebben sommige de leftovers (restjes) van de lunch
opgemaakt. ledereen ging daarna naar huis. Hopelijk zien we elkaar tijdens
het jongerenweekend weer!”

Samen zingen

Tim uit Wageningen; Gez.282 vers 1

‘Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij.

De dag verduistert, Here, blijf bij mij.

Als and’re hulp m'ontbreekt, geluk m'ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!”
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Jongerendag Haarlem, deel 2

Hoe kijken Noali en Siya uit Utrecht terug op hun eerste jongerendag?

Noali: ‘lk vond het erg gezellig en we hebben ook wat geleerd over de bruid
getooid. Zeker voor herhaling vatbaar en superleuk om meer jongeren te leren
kennen die ook christelijk zijn.

Liefs, Noali.’

Siya: ‘Leuke eerste ervaring, ook erg gezellig en veel leuke dingen om te doen.
Ook heel wat geleerd. ledereen was aardig. lk weet ook wat ‘een bruid getooid’
betekent. Dat is als een bruid versierd. We hebben er diep in gestudeerd en we
hebben ook wat gewandeld en een stukje Haarlem gezien. Liefs Siya.’

L
Samen zingen

Dirk uit Amersfoort; Gez.152 vers 1

‘Wijsheid en goedheid, o God van gena zijn Uw wegen!
Overal stroomt ons het licht van Uw Vadertrouw tegen.
Alles stemm’ saam,

loov’ en verheerlijk Uw Naam!

Maartje uit Wageningen; LB 34 vers 1 Rijk is Uw volk door Uw zegen.

‘Wie overwint, zal van de boom eens eten,
die in het paradijs zijn vruchten geeft;

die zal van rouw en zonde niet meer weten,
daar hij de goede strijd gestreden heeft.

Na 't moedig streven

zal God hem geven

het eeuwig leven

in hemelvreugd.’



Samen zingen

Bart uit Wageningen; Gez.300A vers 1

‘Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

AnneMarie uit Wageningen; PS134 vers 3
'Dat 's Heren zegen op u daal,
Zijn gunst uit Sion u bestraal.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer?

Wist je dat...

e er op 17 november 2024 een jongerendag in Enkhuizen is geweest? (jammer dat
hiervan geen stukje is)

e jongeren op de Judadag in een aparte jeugdgroep worden geplaatst, zodat het
makkelijker is om te praten?

e we tijdens het jongerenweekend altijd een leuk uitje/ leuke activiteit hebben?

¢ er tijdens het aanstaande jongerenweekend weer een sponsoractiviteit wordt
gehouden en dat de opbrengst weer geheel naar Benjamin gaat?

e dat u allen tegen die tijd weer wordt benaderd om ons te sponsoren?
(informatie hierover volgt tegen die tijd)
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Kopij
Vind je het leuk om ook eens iets te schrijven?

Dan kun je een stukje tekst, puzzel, weetjes, maar ook je vragen doorgeven via:
jongerennieuwsbriefHAZK@gmail.com

Correspondentieadres: Hersteld Apostolische Zendingkerk
Wilhelminastraat 21, 2011V) Haarlem
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