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Jongerenweekend 2023
Locatie: een boerderij in Harskamp Datum: 17-18 juni 2023 

Zaterdag: Op zaterdagochtend verzamelden we op het terrein van de vakantieboerderij
waar we dit weekend zouden doorbrengen. We werden enthousiast ontvangen door de
aanwezige (grote) honden. Deze waren gelukkig niet zo gevaarlijk als ze eruit zagen,
integendeel: ze waren het hele weekend onze grootste vrienden. Toen iedereen aanwezig
was konden de slaapkamers verdeeld worden. Het waren ruime kamers met goede
bedden. Voor wie dacht dat we in een hooiberg zouden slapen was dit een aangename
verrassing! Na aankomst van de apostel begonnen we met een kennismakingsspelletje in
de woonkamer van de boerderij. Iedereen schreef op een kaartje drie letters; de eerste
letter van een Bijbelfiguur die hij of zij het meeste aanspreekt, de tweede en de derde
letter van een karaktereigenschap. Vervolgens liepen we door de ruimte en vertelden we
telkens de ander wat de letters betekenen. Die ander nam het kaartje vervolgens over en
bracht de boodschap op zijn beurt weer over naar de volgende persoon. De kunst hierbij
was natuurlijk om te onthouden van wie het briefje was en waar de letters voor stonden.
Aan het eind gingen we gezamenlijk alle kaartjes langs en keken we in hoeverre de
informatie nog klopte. Dit bleek natuurlijk vaak niet helemaal meer te kloppen. De
eigenaar van het kaartje lichtte vervolgens toe wat de gedachte was achter de keuzes. Zo
leerden we elkaar weer iets beter kennen.

Hierbij de tweede uitgave van de
Jongeren Nieuwsbrief, geschreven

voor en door jongeren. Wat houdt ons
bezig? Hoe komen wij nader tot God

en tot elkaar?



Aansluitend op het spel werd door de apostel aan de hand van
een grote plaat met een tijdlijn uitgelegd hoe de eindtijd , Zijn
komst en Zijn toekomst eruit zal zien. Hierbij konden we vragen
stellen en gingen we dieper in op de gebeurtenissen. Natuurlijk
lazen we hier ook de bijbehorende Bijbelteksten bij. Zo kregen
we een goed beeld van de chronologie en bereidden we ons voor
op de discussie van zondag. Na de discussie en lunch vertrokken
we richting het in de buurt gelegen meertje waar we even in het
water konden springen (het was een warme dag). De
sportievelingen hebben ook nog gevolleybald, gevoetbald en
met een bal ‘gelummeld’ in het water terwijl de anderen aan de
kant genoten van de zon. 

Zondag, na gewekt te zijn door het loeien
van de koeien was het tijd om naar
Wageningen te rijden voor de
Morgendienst. De preek sloot aan op het
thema en was speciaal gericht naar de
jongeren, maar ook voor de ouderen zat er
een leerzame boodschap in. ’s Middags
keerden we terug naar de boerderij voor de
lunch en het vervolg van de discussie.
Hierbij probeerden we in kleine groepjes de
geleerde kennis van de dag ervoor terug te
halen. Doel was om de tijdlijn te
reconstrueren. Dit viel niet mee, maar met
wat aanwijzingen vanuit de Bijbel lukte het
toch. Vervolgens was het alweer tijd om
onze spullen in te pakken en reden we voor
de afsluitende Middagdienst naar
Wageningen. Het was een erg leuk, gezellig
en ook leerzaam weekend waarin we elkaar
beter hebben leren kennen en veel geleerd
hebben over de komst van onze Heere
Jezus!

Onze masterchef Martin verzorgde
vervolgens terug op de boerderij een

uitgebreide barbecue met heerlijk vlees.
We hebben haast de hele avond gezellig
zitten kletsen en ondertussen braadden

de stukken vlees lekker door. Een
vuurkorf maakte de sfeer af. Toen het al

donker was speelden we nog het
zogenaamde ‘Zweeds loopspel’ waarbij

we in twee teams streden om wie de
beste Bijbelkennis had. Een teamlid rende

telkens het veld in waar kaartjes her en
der verspreid lagen. Op deze kaartjes

stonden meerkeuzevragen en de
mogelijke antwoorden met daarbij een

letter. Het doel was om zo snel mogelijk
het juiste kaartje te vinden. Met de juiste
letters kon een zin gevormd worden. Het

juiste antwoord bleek na wat gepuzzel ‘Ik
kom haastiglijk, amen’. 



Jongerendag Utrecht, 24 maart 2024
Afgelopen zondag 24 maart zijn we met een deel van de jongeren van Juda
naar Utrecht geweest.
De hele dag ging over het thema: 

‘Heere, leer ons bidden' 

Als warming-up deden we een spel zoals ‘ik ga op reis en ik
neem mee...'. 
Maar dan heette het ‘ik denk aan de kerk en geef je mee...’

Dit gaven we allemaal aan elkaar mee:

Dit nemen we mee na deze dag:
‘Houd je bezig met de dingen van Gods Koninkrijk’ (Julian)

‘In de drukte van de ochtend is het belangrijk om toch een moment van rust te
creëren om te bidden. Daarnaast is het fijn dat we een open gesprek met elkaar
kunnen voeren over een best persoonlijk onderwerp. Nog een mooi citaat dat
we geleerd hebben: Het gebed is de adem van het geloof'.’(Tim)

'Je relatie met God is net zoals de relatie met een vriend(in): door te praten leer
je elkaar beter kennen.’ (Bart)

‘Ken Hem in al uw wegen.’ Spreuken 3: 6 (Maartje)

‘Het was fijn om elkaars ervaringen en gedachten te horen over het gebed, wat
daar mooi aan is en wat er soms lastig aan is. Ik hoop dat alle jongeren mogen
blijven bidden en ook Gods kracht hier doorheen mogen ervaren.’ (Annemarie)

‘Door te praten over dingen die je in het persoonlijke gebed deelt, leerden we
elkaar persoonlijk beter kennen. Er was een fijne, vertrouwde sfeer. Net zoals
de Heer ons biedt.’ (Robin)

Lukas 11: 1



Jongerenactiviteiten
Op zaterdag 25 mei zal er een Judadag worden gehouden, waar ook alle jongeren uit
Juda van harte voor uitgenodigd worden! Thema: ‘Als een bruid getooid.’
 
In het weekend van 21 t/m 23 juni 2024 zal er een jongerenweekend worden gehouden
in de gemeente Zierikzee. Houd dit weekend alvast vrij in je agenda! We gaan veel
leuke activiteiten met elkaar doen en verder discussiëren over het thema ‘Heere, leer
ons bidden.’ Leuk als je er ook bij kunt zijn!

Meer informatie over de activiteiten krijg je t.z.t. van de bediening of de jeugdleiding
van je gemeente.

Nieuws en data kun je ook nalezen op onze website: www.hazknederland.org 

Kopij
Vind je het leuk om ook eens iets te schrijven? 

Dan kun je een stukje tekst, puzzel, weetjes, maar ook je vragen doorgeven via:
jongerennieuwsbriefHAZK@gmail.com

 
Correspondentieadres: Hersteld Apostolische Zendingkerk

 Wilhelminastraat 21, 2011VJ Haarlem

Wist je dat...
er op 23 april 2023 ook nog een
gezellige jongerendag in Haarlem is
geweest?

we met een groep jeugd uit
Wageningen naar Groningen zijn
geweest voor de 50 jarige
huwelijkszegen van br. en zr. 

      J. van den Akker- Blumink?

Jongerendag Zierikzee, 12 november 2023

Openbaring 8: 1 - 5
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